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Cecil Stanley Wharton wordt geboren op 23 April 1924, in een dorpje  
Mount Dennis bij Toronto. Zijn vader, een Engelse immigrant, werkt bij 

Kodak en zijn moeder is huisvrouw. 

 
Behalve Cecil is er nog een oudere broer, Leonard, die in 1941 bij de 

Royal Canadian Naval Volunteer Reserve gaat. Ook heeft Cecil een jonger 
zusje, Freda. Leonard’s schip wordt in 1942 getorpedeerd en zijn lichaam 

wordt nooit gevonden. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
v.l.n.r.Cecil-Freda- 

Leonard 



Cecil werkt tot 1943 in een munitiefabriek, maar als hij op een avond 

geen zin heeft om te gaan werken en in plaats daarvan ijshockey gaat 
spelen met vrienden, krijgt hij ontslag en zijn volgende stap wordt het 

leger. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
           Cecil 

 

 
Op 4 Juni 1943 meldt hij zich aan en komt bij de Grenadier Guards 

terecht. Eerst krijgt hij een opleiding in Camp Borden, daarna gaat hij 
naar Engeland en in op 12 augustus 1944 naar Frankrijk. 

 
Op 26 februari 1945 zijn de Grenadier Guards aktief in de strijd in het 

Reichswald. De tank waar Cecil in zit, komt vast te zitten in de modder en 

omdat ze bang zijn dat de tank opgeblazen wordt, kruipen ze allemaal uit 
de tank. Ze worden doodgeschoten. Onbekend is of alle bemanningsleden 

van de tank gedood worden.  
 
Wireless School - T.S. Wing C.A.C. -  Camp Borden – 13 October 1943 

 

 



Op dezelfde dag komen, naast Cecil Wharton, in totaal acht soldaten van 

de Grenadier Guards om: Lt. G.T.Brereton, Guardsman R.D.Faulkner, 
Lance Sgt. J.J.O’Donnell, Guardsman W.H. Proudley, Guardsman L. 

Quasso, Gardsman S.A. Sharman, Guardsman G.M. Young. Zij worden 

aanvankelijk in Keppeln begraven.  
 

 
Ook Cecil wordt aanvankelijk begraven in Keppeln, net buiten Kalkar. In 

1946 wordt Cecil herbegraven op de militaire begraafplaats in Groesbeek, 
graf XXIV. C. 13. 

 
 

Onderscheidingen:  
1939-1945 Star 

French Germany Star 
War Medal 

Canadian Volunteer Service Medal with clasp 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Levensverhaal Marian Straatman, Research Team Faces To Graves 
 

Bronnen: 
Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
Sonja Vos 

Cec Colbourne 
Michael Colbourne 
Dianne Hartley 

 
 

 
De familie vertelt: Freda, Cecil’s zusje, vertelde hoe het haar ouders en 

haar helemaal kapot had gemaakt, de dood van beide broers. Vooral Cecil 
was haar grote vriend, Leonard was iets te oud om veel met haar om te 

gaan toen ze klein waren.  



Toen de eerste keer de grote zwarte legerauto langs kwam om te 

vertellen dat Leonard was gesneuveld, was haar vader huilend op de 
grond gevallen ... de volgende morgen lag hij er nog. Toen de tweede 

keer die auto langs kwam, wilde haar moeder de deur niet open maken, 

alsof ze er zo voor kon zorgen dat Cecil niet dood was.  
 

 
 

Cecil’s graf is geadopteerd door Sonja Vos uit Nijmegen. In het jaar dat zij 
20 was geworden, stond zij voor zijn graf tijdens de Dodenherdenking. 

Toen Sonja tijdens Oh Canada en The Last Post naar zijn grafsteen keek, 
zag ze dat hij net zo oud (jong) was als zij. Dat greep haar zo aan, dat ze 

zijn naam wel 100 x in haar hoofd heeft gezegd, om hem niet te vergeten. 
Kort daarna is ze terug gegaan en daarna wat vaker, tot Sonja op een 

gegeven moment in principe elke week even langs ging. Ze heeft contact 
gezocht met Freda en dat steeds onderhouden, nu inmiddels met Freda’s 

kinderen. Sonja heeft haar dochter naar Cecil vernoemd, ze heet Katja 
Birgitta (naar haar oma’s) Cecilia. Ze weet ook precies wie Cecil was en 

waarom ze zijn naam heeft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Vos, opa en oma Norm en Shirley Green, Freda 12 juni 1999 



 
 

 

         Lichtjesavond 24 december 2018 
 
 
                                 

                 
       Foto Diana Venis-Kerkhoven 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gedenkplaat voor Cecil en Leonard Wharton, bron Margaret Rose Gaunt 



 

 

Gedenkplaat voor Cecil Wharton, bron Margaret Rose Gaunt 


